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 “Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in velerlei 
verzoekingen valt, want u weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding 

uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat u volkomen en 
onberispelijk zijt en niets te kort schiet.” Jakobus 1:2-4

New Delhi
Nu is de zomer 
uiteindelijk toch echt 
gekomen na een lange en 
heerlijke winter en 
voorjaar. Tot voor nog 
maar een maand geleden 
sliep ik onder een deken, 
nu is de fan op z'n hardst 
aan en hebben we het vrij 
warm. Ik begon aan deze 
nieuwsbrief al weer twee 
weken geleden en toen 
kon ik gewoon niet de 
woorden vinden om de 
afgelopen drie maanden 
te beschrijven. Het is een

Veranderingen...
Ik moets weer denken 
aan het gezegde: “het 
enige wat nooit verandert 
is dat alles altijd 
verandert”. Dit is voor 
mijn gevoel heel erg van 
toepassing op hoe mijn 
leven er de laatste 5 jaar 
heeft uitgezien sinds ik 
mijn DTS deed in 2001. 
Ook nu weer vindt er 
verandering plaats in mijn 
plannen. Ik ga 
aanstaande Juni terug 
naar Zweden om 
verpleegkunde te gaan 
studeren. Hoe kom ik 
hier zo bij? Nou ik weet 
het zelf niet eens goed. In

 vrij moeilijke tijd geweest 
en niet alleen voor mij 
maar voor ons hele team. 
Margriet was veel weg 
en ook hadden we veel 
mensen over de vloer 
steeds. Dat is erg gezellig 
maar ook weer 
vermoeiend als je je 
steeds weer moet aan 
passen. In Februari 
kregen wij het nieuws dat 
Margriet ging trouwen en 
zou gaan verhuizen naar 
waar haar aanstaande 
man woont en werkt. Net 

gisteren is onze nieuwe 
leidster, Esther, 
ingezegend. Twee weken 
geleden zat ik gewoon te 
luisteren naar 
verschillende teamleden 
en zag opeens dat we 
wat volwassener zijn 
geworden met elkaar. 
We zijn ergens doorheen 
gekomen, het “werkt 
volharding uit” zoals 
Jakobus dat zegt. Het is 
nog steeds niet 
gemakkelijk maar Hij 
houdt ons bij de hand en 
leidt ons.

November vorig jaar 
daagde iemand mij uit om 
te kijken waar ik over 10 
jaar zou willen zijn en dan 
daar naar toe beginnen te 
werken, misschien wel 
een studie gaan oppikken. 
Ik nam dit eerst helemaal 
niet serieus maar de 
gedachte liet mij maar 
niet los. God zou het me 
wel laten zien, was mijn 
gedachte. Sindsdien is het 
steeds duidelijker 
geworden dat dit echt 
Gods plan voor mij is. Hij 
heeft steeds alleen maar 
open deuren gegeven. Ik 
heb al een baantje voor 

de zomer in een 
bejaardentehhuis. Mijn 
broer en schoonzus zijn 
druk bezig met een 
gedeelte van hun 
beneden verdieping te 
verbouwen in een 
appartementje zodat ik 
daar zal kunnen gaan 
wonen! Dus eind 
Augustus zal ik beginnen 
met verpleegkunde (3 
jaar) en daarna hoop ik 
verder te studeren in 
algemene gezondheids-
wetenschappen en 
daarna weer met nieuwe 
mogelijkheden terug naar 
India. Dus bid voor mij in 
dit veranderings proces...
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Sinds ik weer terug ben uit Zweden heb ik beter contact kunnen leggen met mensen dan eerder. Doordat mijn 
Hindi steeds beter wordt kan ik steeds beter gesprekjes aangaan met mensen in Jasola.  Ik heb lol met ze, 
luister naar ze en kan nu zelfs iets terug zeggen! God is zo getrouw geweest de afgelopen twee jaar, de taal 
leren is voor mij relatief makkelijk gegaan.
Op een donderdagavond in Jasola (“onze” sloppenwijk) kwam ik in gesprek met een vrouw in onze kliniek. 
Elke donderdagavond hebben we eerst onze kliniek open daarna houden we een soort van “kerkdienst”. De 
vrouw, waar ik mee in gesprek kwam, en haar man zijn al sinds een aantal jaren christen. Zij vertelde me 
over van allerlei niet samenhangende lichamelijk klachten en, zoals vele Indiërs dat doen, zei dat haar 
problemen kwamen van boze geesten. Ik zei toen tegen haar dat het beter is om dit soort dingen niet uit te 
spreken omdat het alleen een open deur geeft voor de vijand. Terwijl ik zo met haar praatte realiseerde ik 
opeens hoe makkelijk de woorden in het Hindi in mij opkwamen en ze leek mij verstaan! Ook toen ik voor 
haar bad kwamen de woorden veel makkelijker in mij op. God gaf mij de woorden en het vermogen om het 
in Hindi te verwoorden! Wat is het toch geweldig als God ons wil gebruiken. Blijf wel voor haar bidden dat 
ze helemaal haar vertrouwen op God zal stellen en de waarheid mag zien van 1 Joh. 4:4: “...want Hij, die in u 
is, is meerder dan hij die in de wereld is.”

Heel erg bedankt voor jullie ondersteuning door gebed, e-mails, financiëel en ook dat jullie er 
gewoon voor mij klaar staan! Jullie zijn mijn helden! Heel veel zegen toegwenst.

Astrid

Astrid Klomp,
Pocket A 6-C,
Sukhdev Vihar,
New Delhi
110025
INDIA

Telnr: +91 11 2862 1150
E-mail: klomp.astrid@gmail.com
Website: www.klomp.se/astrid

    3  :Schema voor de komende maanden

15 : Mei  Zweedse test,      om te kwalificeren voor HBO

  .studies in Zweden

20 : Mei    30      Begin ik mijn uur durende trein reis naar

, ,   .Guwahati Assam North East India

23 :Mei     , Margriets bruiloft in Guwahati Assam

2 :Juni     Terug vliegen naar Zweden

25 : Juni        Begin ik te werken in een bejaardentehuis  in
.Ljungskile

:Juli        Verhuizen naar mijn appartment en volgende

. (  :  3, 459 32 nieuwsbrief new address Svalörtsvägen

, ,  .)Ljungskile Zweden vanaf Juni

:August       Begin ik met Verpleegkunde in Zweden

   BEKIJK MIJN VERNIEUWDE WEBSITE

Getuigenis

Vo o r g i f t e n :

S t . Z e n d in g  e n

E v a n g e l i s a t i e  S io n :

3 7 .1 8 .6 6 .1 7 0

o .v .v  A s t r i d  K lo m p

(G i f t e n  zi j n  a f t r e k b a a r

v a n  d e  b e la s t i n g )


